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In deze rubriek wordt teruggeblikt
op een historische periode of

OUDERWESTLAND

gebeurtenis in Westland.

De Rotaryclubs Westland en Westland Polanen zijn jarig. De eenis 70, de ander
binnenkort 35 jaar. Al jaren vrienden met een sociale passie, die naast gezelligheid ook het
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A Rotaryvoorzitters Pieter Schijen (I.) en Wim Halverhout zijn klaar voor de Santarun. Foto THIERRY sCHUT

goede doel opzoeken. Wel wordt het steeds moeilijker om (jonge)
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A Rotaryleden snoeien bomen in het Staelduinse Bos.

leden te vinden.
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Vrienden met sociale passie

Rien van den Anker

roeger was Rotary
wel elitair, maar dat is
voorbij. Het zijn nu
maatschappelijk be-
trokken mensen die
dat geregeld uiten en de handen uit
de mouwen steken. En ja, daarnaast
gezellige dingen doen. En als het zo
uitkomt ook netwerken. Is daar iets
mis mee?”’

Voorzitter Pieter Schijen van Rota-
ryclub Westland trekt maar gelijk
alle vooroordelen eruit. Collega Wim
Halverhout van club Westland Pola-
nen knikt instemmend.

Rotarians, geen engelen dus. Wel,
zoals beide heren zeggen: vrienden
met een sociale passie. Mensen die
beseffen dat ze de mazzel hebben ge-
had om het goed te hebben en die
dan voor anderen een steentje willen
bijdragen. ,,Zonder borstklopperij!”

Ander beroep

In Westland zijn er dus twee afdelin-
gen van die internationale service-
club, de grootste vrijwilligersorgani-
satie ter wereld. De eerste bestaat nu
70 jaar, de tweede binnenkort 35. Bij
elkaar zo'n zeventig leden, ooit alleen
mannen, maar sinds enkele decennia
een groeiend aantal vrouwen. Ty-
pisch Rotary-kenmerk: ze hebben al-
lemaal een ander beroep.

Jonge leden zijn verreweg in de
minderheid, dat geldt ook voor leden
met een allochtone achtergrond. Ze
komen wekelijks (vrijwillig ver-
plicht) bijeen, de ene club s middags,
de andere ’s avonds.

Huisarts Schijen en online marke-
tingadviseur Halverhout zitten hal-
verwege hun jaarvoorzitterschap,

omdat Rotaryjaren van juli tot juni
lopen. In hun besturen zitten naast
een vaste secretaris en penningmees-
ter, hun voorganger en opvolger. ,,Dat
houdt de boel levendig, elke voorzit-
ter drukt zo zijn eigen stempel. Elk
Rotaryjaar kan daarom behoorlijk
verschillen.”

De oudste club is opgericht in 1948
door enkele Westlanders, vooral za-
kenmensen. Veilingbazen, een kas-
sier bij de boerenleenbank, een
graanhandelaar, maar ook een huis-
arts. Zij kenden elkaar van de Voed-
selvoorziening die na de Tweede We-
reldoorlog georganiseerd moest wor-
den en hadden daar ontdekt dat je,
ondanks verschillende religies en
maatschappelijke achtergronden,
best met elkaar kon samenwerken.

ACTIVITEITEN

Detail: ze spraken elkaar alleen aan
met de achternaam, maar wel tutoye-
rend.

Recalcitrant

De Polanenclub ontstond begin 1984
toen de ‘moederclub’ te groot werd.
Vanaf het begin was die qua Rotary-
regels enigszins recalcitrant, al is dat
nu minder. Zo hielden die jonge
honden’ in de zomer een clubstop
omdat zij dan liever op gezinsvakan-
tie wilden.

Het soort leden in beide clubs was
inmiddels gevarieerder geworden. Er
kwamen politici als burgemeester en
wethouders, maar ook vertegen-
woordigers van maatschappelijke en
zorginstellingen. Niet meer vanzelf-
sprekend werd de directeur(-eige-

Dat elitaireis
erallangvan
af, maar we
moetennog
steeds strijden
tegendie
beeldvorming
-Pieter Schijen
(Rotaryclub Westland)

Van geld inzamelen tot bomen snoeien

De Westlandse Rota-
ryclubs werken fre-
quent samen bij soci-
ale activiteiten. ,We
zijn geen naar binnen
gerichte soos, kijken
de wereld in”, bena-
drukken de voorzitters
Schijen en Halverhout.
Landelijk wordt inge-
haakt op de lopende
internationale cam-
pagne om polio de we-
reld uit te helpen. En in
het verleden zijn er ge-
zamenlijk Westland
Awards uitgereikt om

bijzondere streekgeno-
ten te eren.

Lokaal zijn tweejaar-
lijks bedrijfssportda-
gen gehouden, waarbij
duizenden euro’s zijn
opgehaald voor meer-
voudig gehandicapte
(wees)kinderen in
Oost-Europa.

Samen organiseren de
Westlandse clubs - op
zaterdag 15 december
voor de tweede keer -
de Santarun, voor dat-
zelfde goede doel,
maar daarnaast ook

voor kerstpakketten
die naar de Voedsel-
bankklanten gaan.

Er bestaan ook grote
verschillen in de club-
evenementen.

Zo houdt de club
Westland kerstconcer-
ten in 't Woudt en
bridge-drives. Ook is
meegedaan aan acties
als ‘Wandelen voor
water’ of werd er via
de stichting Exodus
door leden gekookt
voor ex-gedetineer-
den.

Westland Polanen bakt
(geholpen door leden
van de andere club)
elk jaar duizenden
pannenkoeken in Het
Westerhonk en organi-
seerde een bruids-
show voor bewoners
van De Kreek in 's-Gra-
venzande. Daarnaast
worden bomen ge-
shoeid of zogenoemde
takkenwallen gebouwd
in het Staelduinse Bos.
Ook het Westlands
Dictee is een Rotary-
initiatief.

naar) lid, maar ook het hoofd Ver-
koop of Marketing. Menig ‘klassiek’
Rotarian had daar wel eens moeite
mee.

De geschiedenis van beide clubs is
golvend, kent hoogte- en dieptepun-
ten. Zeker in de jaren zestig en ze-
ventig was de Rotary hét instituut
van het verderfelijke establishment,
slechts geschikt voor krijtstreeppak-
ken, met sigaar en cognacglas. Waar
veel ‘geregeld’ werd, waartegen dus
gestreden moest worden. ,,Dat eli-
taire is er allang van af, maar we moe-
ten, hoe gek ook, nog steeds strijden
tegen die beeldvorming”, weet
Schijen.

Op zich vreemd, vinden beide
voorzitters, omdat de Rotary al jaren
sociaal-maatschappelijk zeer actief'is.
,»Vroeger gebeurde het nog dat een
directeur de portemonnee trok, nu
gaan de leden zelfaan de slag.”

Vergrijzing

De jaren negentig waren voor de
Westlandse Rotaryclubs qua leden
gloriejaren. ‘Moeder” had bijna 60 le-
den, ‘kind’ ongeveer vijftig. Na 2010
daalde dat langzaam, maar gestaag.
Vooral door vergrijzing. In verande-
rende tijden is het ook steeds moei-
lijker nieuwe, jonge leden te vinden.
Ook omdat nu vaak beide ouders
drukke banen hebben, samen thuis
actief meedraaien.

Daarover is intern brede discussie.
Minder vaak dan wekelijks bijeen-
komsten? Afwisselend 's morgens, s
middags en ’s avonds? Een keer niet
komen is niet meer zo erg. Ook an-
dere Rotaryclubs experimenteren
daarmee. Een risicovolle slotvraag:
Fuseren? In koor:, Kan ook. Waarom
niet?”



