
'Die angst voor het oordeel'
 
'Ik duw opa van me af. Ik houd
bewust de afstand in stand. Omdat
ik het niet echt wíl begrijpen. Als ik
wel in zijn hoofd kan kruipen, mee
kan gaan in zijn denkwijze, dan
wórd ik hem misschien. Of: dan
zullen anderen in mij mijn opa zien.
Die angst voor het oordeel, voor
toch dat etiket 'fout', en dan niet
alleen voor mijn opa,
overgrootvader, oudooms, maar
voor mijzelf. Die angst zit er, ook al
vind ik het lastig toe te geven. (...)
Maar ik moet ook eerlijk zijn.
Anders wordt dit geen zuiver
verhaal.' Citaat van het blog:
marjonnemaan.nl
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