
IDENTITEIT
 
Allemaal hun eigen blazoen
 
Rederijkskamers hadden hun eigen
wapenschild, het blazoen. Ook
hadden ze hun eigen lijfspreuk. Dat
van Monster luidde: Smaect
sdruyfs Soet-heydt. Het
blazoenpaneel uit 1685 is
ruitvormig. Het toont een
Christusfiguur, half geknield en half
gehurkt in het graf, dat in een bed
van druiven staat.

Waarom hangt dit blazoen nu in De
Noviteit? ,,Daar hangt al een
historisch schilderij van het
vissersmeisje en vandaar dat ook
snel de keuze viel op De Noviteit'',
legt Peter Smit van het Historisch
Archief Westland uit. ,,Ons nieuwe
beleid is om zoveel mogelijk
historische stukken in openbare
ruimten her en der zichtbaar te
maken voor het publiek.'' Het
Monsterse blazoen hing jarenlang
in het voormalige gemeentekantoor
in Monster en was al heel lang in
bezit van de gemeente. Het bestaat
uit beschilderde houten panelen.
Op de nieuwe plek staat ook een
oude Ambachtskist waarin ooit
officiële gemeentelijke stukken
werden bewaard.
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