
Monumentjes in stoep voor vermoorde Joodse Westlanders
 

Joodse struikelstenen in Den Haag.
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WESTLAND

RIEN VAN DEN ANKER

Begin volgend jaar komen er in
Westland, ter nagedachtenis aan
vermoorde slachtoffers uit de
Tweede Wereldoorlog, twee
zogenoemde struikelstenen. De
gedenktekens op het trottoir zijn
een eerbetoon aan de Westlandse
Joodse families Van Tijn en Van
Leeuwen.

De Westlandse struikelstenen zijn
een initiatief van enkele betrokken
regiogenoten. De monumentjes
komen vrijwel zeker in Naaldwijk en
Monster te liggen, omdat daar de
Joodse families Van Tijn en Van
Leeuwen hebben gewoond.

De definitieve locaties zijn nog
onbekend, omdat de
initiatiefnemers instemming willen
hebben van nabestaanden. Dat
geldt eveneens voor de
omwonenden van de
gedenktekenplaatsen. Ook de
gemeente Westland zal een
vergunning moeten afgeven.

Stolpersteine

'Stolpersteine' is een project van de
Berlijnse kunstenaar Gunter
Demnig. Van zijn struikelstenen, in
het Duits stolpersteine, zijn er
inmiddels wereldwijd 55.000
gelegd, in meer dan 1000 steden in
18 landen.

De stenen vormen kleine
gedenktekens op het trottoir voor
de woonhuizen van mensen die
door de nazi's verdreven,

gedeporteerd, vermoord of tot
zelfmoord gedreven zijn: Joden,
Sinti en Roma, politieke
gevangenen, homoseksuelen,
Jehova's getuigen en
gehandicapten.

Demnig noemt zijn kleine
gedenkmonumentjes struikelstenen
'omdat je erover struikelt, met je
hoofd en je hart, en je moet buigen
om de tekst te kunnen lezen'. " P3
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