
NIEUW BESTAAN
 
Geen land van melk en honing, wél veilig en rustig
 
In Westland waren er op zeker
moment negen Joodse
slagersfamilies actief. Verklaarbaar,
omdat ze bepaalde beroepen in de
landen waar ze vandaan kwamen,
niet mochten uitoefenen. In deze
regio waren er wel te weinig
Joodse klanten; daardoor aten veel
Westlanders vele jaren koosjer
vlees. Door de strenge Joodse
controle vertrouwden zij de Joodse
slager meer dan de reguliere.
Sommige joden verkochten ook
varkensvlees; anderen waren op
zaterdag (sabbat) open.

Elk lokaal bestuur kon zelf de
toelating van joden regelen. Er
waren steden en dorpen die
ruimhartiger waren, zoals
Maassluis. Het Westland werd niet
gezien als het land van melk en
honing, maar als een plek waar je
in alle rust en veiligheid een nieuw
bestaan kon opbouwen.

Toen de Jodenvervolging in de
Tweede Wereldoorlog grotere
vormen aannam, groeide het
Westlandse verzet, maar verliep
het werven van onderduikadressen
moeizaam. In 1942 was de
welwillendheid om de deur open te
zetten voor Joodse landgenoten
niet groot. Er was angst voor
straffen, maar ook zorg om het
verkrijgen van voedsel en
bonkaarten.
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